Er zijn soldater uit Beverle vertrokken
ze zijn als beesten naar 't front gedreven
naar 't schaamteloos kerkhof van cnze jeugd,

"t Was in Jde winter, het iis lag op de wlakte
mijn beide voeten zijn er bevroren

mijn beide voeten ziin er bevroren

ik werd vervoerd naar een hospitaal.

Mijn beide voeten heeft men mij afgencoen
twee houten krukken heb ik gekregen

twed houten krukken heb ik gekregen

an 'k werd naar ket ouderhuis gestuurd.



