Ik wil een stalen boor, een boor gaan kopen
'k*wil in uw kamerdeur een gaatje maken

dan kan ik u wanavond wat rond zien lopen
met al uw kleren uit, als ge gaat slapen

'k Zijn bang dat uwe glans, uw felle stralen

mijn ogen gaan verschroeien en verkolen

en laat uw deur maar open, laat ze maayr
rwaaien

vanavond als de Klokken zullen luiden.

Een bootje vwol met feest, met feestbanieren
brengt wvenus over zee, brengt ze naar hiere
dan lachen en dan zingen al d'hemelsferen
dan trillen alle zeeén, alle meren.

Gezegend is de God, die U bewaarde

die alle schoonheidsgaven voor U spaarde
de bloemen aan uww voeten worden verlegen
uw stem bedwingt het onweer en Jde regen,




